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Eerste zondag na Trinitatis 
 
OM TE BEGINNEN 
 

Orgelspel Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 664)  -  
J.S. Bach (1685-1750)  
 Welkom en (staande) zingen openingslied 223; 1 en 3 ‘Opstaan, 
morgen, weg je sluiers, dans’ 
Bemoediging en gebed van toenadering 
Zingen vervolg lied 223; 4  
Groet (hierna zitten)   
Kyriegebed en zingen Glorialied 706; 1 en 4 ‘dans mee met Vader, 
Zoon en Geest’ 

  
RONDOM HET WOORD    
 
Gebed om opening 
Inleiding op de lezingen: ‘Op twee gedachten hinken’ 
Eerste Schriftlezing Deuteronomium 26: 5 - 11 

Zingen Psalm 81; 1, 8 en 9 ‘Jubel God ter eer’ 
Tweede Schriftlezing Handelingen 5: 1 – 11 
Zingen lied 418; 1 en 2 ‘God, schenk ons de kracht’ 
Evangelielezing Marcus 8: 34 - 35  
Zingen acclamatie 339a ‘U komt de lof toe’ 
Woorden bij het WOORD ‘Toegewijd of schijnheilig?’ 
Orgelspel Interludium - M. Monnikendam (1896-1977)  
Zingen lied 969 ‘In Christus is noch west noch oost’ 

 
GAVEN EN GEBEDEN 
 
Diaconale mededelingen 

1. Kerk en diaconie  
2. Meester Geertshuis 

Midden in het levendige Deventer staat het Meester Geertshuis, een 
gastvrije huiskamer waar mensen even op adem komen. Het is een plek 
waar je kunt zien wie je bent, waar aandacht is voor wat bezoekers 
beweegt en bezielt, of het nu gaat om mooie of om teleurstellende 



  

ervaringen. In een samenleving die steeds ingewikkelder en 
onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. 
Zeker als je weinig geld hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je 
kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Het Meester 
Geertshuis is een plaats waar beroepskrachten je zo nodig doorverwijzen 
om passende ondersteuning te vinden. Het Meester Geertshuis kan uw 
ondersteuning heel goed gebruiken! 

Collecte met orgelspel Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 677) - 
J.S. Bach (1685-1750)  

Gebeden: Dankgebed - Voorbeden –  
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij gezongen acclamatie 368h ‘Vervul ons met uw 
Geest’  Stil gebed - Onze Vader 

 
GEZEGEND VERDER 
 
Zingen (staande) slotlied 981; 1 en 2 ‘zolang er mensen zijn op 
aarde’ 
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x) 
Orgelspel Praeludium h-Moll (BWV 544)  - J.S. Bach (1685-1750) 

_______________ 
Na afloop is er koffie/ thee. Welkom! 
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